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Geen woorden maar daden  

Jaarthema: bouwen op de rots  

Moederdag 11 mei 2025  

 

Bergrede: de belangrijkste preek ooit gehouden door de allerhoogste 

hoogleraar, de schepper van het leven. Wat is het goede leven (matt 5-7 en 

Matt 3-12 in het bijzonder)?  Bedenk dat Hij dit niet alleen zegt maar ook doet. 

Gelukkig gaat Hij ons voor. Zonder Hem kun je deze uitdagingen niet aan. En 

zelfs met Hem mag je er in groeien. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Alle 

begin is moeilijk.   

Lees Matheus 7:12-27 (jaarthema in context) . Een uitdagende maar ook een 

bemoedigende tekst voor 2025. Dit is niet voor niets het jaarthema voor 2025. 

Want het stormt in de wereld: de regen stroomt neer en de beken treden 

buiten de oevers. Vele profeten roepen de Here aan. In het oosten verenigt 

Poetin samen met de Orthodoxe kerk zijn land tegen het decadente westen. En 

in het westen belooft Trump Amerika weer een christelijk natie te maken. En 

vele profeten in Europa willen onze Joods-christelijke beschaving beschermen 

tegen de oprukkende islamisering. En dat terwijl steeds meer kerken moeten 

sluiten. Hoe reageren we daarop? Waaien we mee met de winden? Of kruipen 

we bij elkaar in onze huddle?   

Challenge: uitdaging  

Vandaag wil ik jullie uitdagen om voor een derde optie te kiezen: de stormen 

binden door Hem te volgen als gekruisigde en opgestane Heer. 2025 is het 

moment om ons licht te ontsteken.  Jezus daagt ons daartoe uit in de Bergrede 

(Matt 5:14-16).  

Comfort: troosten 

Op deze Moederdag wil ik jullie niet alleen uitdagen maar ook bemoedigen met 

de Moederliefde van God. Dat is de hopende, onvoorwaardelijke liefde van 

een moeder voor haar kind; ook al moet haar peuter nog veel leren en valt het 

steeds, je gelooft in het potentieel van je kind om te groeien en te gaan lopen.    

 

De kerk als moeder  

Mijn stelling vanmorgen is ook dat we niet allemaal moeders hebben 

maar ook allemaal moeders zijn. In Galaten 4:18 zegt de Paulus: 

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens 

weer barensweeën om u.  Paulus kan dus barensweeën doorstaan. En 
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Christus kan gestalte in ons krijgen. Hij kan in ons hart, als het ware in ons 

baarmoeder,  groeien als de vrucht van de Heilige Geest.  

Wij zijn als gelovigen moeders omdat we de vruchtbare aarde waarin 

God Zijn moederliefde kan laten groeien om de vrucht van die Liefde, 

nieuw leven, ter wereld te brengen. En dat geldt ook als je nu nog 

onvruchtbaar ééélijkt of voelt. Gods Moederliefde kan ook in jou gaan 

groeien. Jij mag een tempel bouwen voor Hem.   

Grootmoeder  

Hoe werkt die tempelbouw? Laat ik dat illustreren met de moeder van mijn 

moeder. Mijn oma Veldhuizen behoorde tot de gereformeerde kerk. Als 

havenarbeider woonde mijn opa met mijn oma in de Rotterdamse 

arbeidswijk Feyenoord. Wellicht dacht je bij het zien van de titel al aan 

de voetbalclub Feyenoord: geen woorden maar daden.   

 

Mijn opa en oma leefden in stormachtige tijden. Ze voedden hun vier 

kinderen op tijdens de crisisjaren tussen de eerste en tweede 

wereldoorlog. En toen kwam 14 mei 1940, dat verschrikkelijke 

bombardement op Rotterdam. Hun huis bleef gespaard in die hel. Dat 

was maar goed ook. Want mijn oma gebruikte haar huis als 

doorgangshuis voor onderduikers. En ze  vertelde haar man dat dit 

mensen waren die tijdelijke huisvesting nodig hadden. Want ze wist dat 

hij niet betrouwbaar was. Damen met veel andere gelovigen vond hij dat 

je je aan de wet moest houden (vgl Rom 13). Een andere storm in haar 

leven was de onvruchtbaarheid van haar geliefde dochter, mijn 

moeder. Mijn moeder had talrijke miskramen en maar één van haar drie 

kinderen overleefde de geboorte.    

Mijn oma was een vrouw van weinig woorden. Als haar man en mijn 

vader weer eens een zware theologische discussie verwikkeld waren, 

stond ze op beëindigde zij die met Micha 6:8:  Ik weet wat de HEER van 

me wil: recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van 

mijn God. 

Wat heeft dit met tempelbouw te maken? Wel,  toen mijn oma op haar 

sterfbed lag, kon ze nog maar een paar woorden uitbrengen. Het waren 

de woorden van Martijn Buwalda die Claude vorige week zong:   Ik heb 

nog veel te geven. Ik kan nog veel doen, ik kan nog voor je bidden.  

Ik zag toen plots Wie er gestalte had gekregen in haar: Jezus. Hij had 

zich aan Zijn woord uit Johannes 14:23 gehouden: Wanneer iemand Mij 
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liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem 

liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem 

wonen. Door te doen wat Jezus van haar vroeg, een veilig huis bieden 

aan mensen in nood en gebroken, imperfecte mensen bijstaan, was ze 

zelf een woonplaats voor God geworden. Ze had een tempel gebouwd 

voor Hem.  

Vgl 2 Kor 4:7-9.   
 

Haar huis was niet alleen blijven staan, en daar wil ik jullie mee 

uitdagen en bemoedigen, ze had de stormen van boze geesten 

gebonden (Matt 18:18) Alles wat jullie op aarde bindend verklaren zal 

ook in de hemel bindend zijn, en alles wat jullie op aarde ontbinden 

zal ook in de hemel ontbonden zijn.  Ze had het oordeel van de duivel 

gebonden. Dat oordeel is: “God is onbetrouwbaar en Zijn schepping is 

onvruchtbaar.” En ze had het oordeel van God ontbonden. Dat oordeel 

kun je relateren aan haar geliefde wijk Feyenoord: “jullie zijn een fijn 

oord voor Mij om in te wonen, ook al lijken jullie nu nog een failliete 

boedel.“ De achterstandswijk Feyenoord lijkt niet het fijnste oord om te 

wonen. Maar Jesaja profeteert: Wat nu nog een woestijn lijkt, zal bloeien 

als een roos (Jes 35:1). 

De mooiste voetbaltempel van Nederland, het Feyenoord stadion beter 

bekend als de kuip, staat naast de wijk Feyenoord. Op dit spandoek, dat  

mijn oma had het kunnen ontbinden: Niets is sterker dan dat ene woord: 

Feyenoord.  Paulus zegt (in Kol 1:27) Dit het geheim voor alle volken, 

voor de hele kuip dus,  Christus is in U, de Hoop op goddelijke 

Glorie. Of te wel: jullie zijn een fijn oord voor God, voor Zijn 

vergevende, hopende Liefde. Zoals de zee vol water is, zo zal de 

aarde vol zijn van kennis van de majesteit van de HEER. (Jes 11:9) . 

De hele aarde zal als kuip tot de rand gevuld zijn met glorierijke 

goddelijke Moederliefde.  

Van handelen naar horen: volwassen worden  

Het sterven van mijn oma waren de barensweeën van een nieuw begin 

voor mij. Wat Paulus vertelt vanaf vers 11 in 1 Kor 13 gebeurde in mij.  

Vs 11  Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als 

een kind, redeneerde ik als een kind. Toen ik nog kind was, zag ik 

God als iemand die mijn leven makkelijk moest maken en die ik Hem 

volledig moest begrijpen en ervaren voordat ik me aan Hem zou 

kunnen overgeven.     
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Vs 12 Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me 

gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig 

beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog 

beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend 

ben.  

Nu ik volwassen ben geworden hoef ik niet alles allemaal te begrijpen of 

ervaren: de gekruisigde en opgestane Heer is me genoeg. Probeer het 

gewoon: ga Zijn vergevende Liefde belichamen, dan ga je God beter 

leren kennen en ervaren. Alle begin is moeilijk maar oefening baart kunst. 

Ga de wonden van anderen maar verbinden, dan worden ook je eigen 

wonden ook genezen. Kijk niet alleen naar binnen, naar wat je denkt of 

voelt, maar  ook naar buiten. Daar ontmoet je God ook. 1 Johannes 4:12 

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft 

God in ons.   

Vs 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde. 

De grootste is de liefde. Door te doen wat Jezus zegt gaan we God als 

de Geest van de Moederliefde steeds beter horen en zien. De pijl gaat 

dus niet alleen van horen naar handelen maar misschien nog wel 

belangrijker van handelen naar horen. Op aarde binden we de machten 

in onze geest, in welke God we geloven en naar welk Koninkrijk wij 

verlangen. Horen en handelen zijn niet los verkrijgbaar. Ze versterken 

elkaar voortdurend in een groei spiraal die soms ook best kan haperen. 

Twee stappen voorwaarts , een terug. Door daadwerkelijk te doen we 

wat van God horen, bouwen van een tempel en gaan Hem op den duur 

beter kennen en horen. En dat alles als voorschot op de ultieme  

beloning: Jezus van oog tot oog zijn.  Vergelijk Johannes 15:10-11 en 

Jacobus 1:23-25 (ook over spiegel).   

Deelnemen in Zijn bouwonderneming en bevrijdingsoperatie?   

Terug naar de (geestelijke) stormen van deze tijd. We zijn er geen 

slachtoffer van. Nee, we mogen deze geesten binden voor en door dat 

ene Woord: Onze gekruisigde en opgestane Heer. Dat ene Woord, 

hopende, vergevende Liefde, is de bron van al het leven, van al onze 

daden. D-Day is geweest, de beslissende slag heeft Hij gestreden, nu 

mogen wij het land innemen. 

 

Wil je meedoen aan Zijn grote bouwonderneming: de wereld een tempel 

bouwen voor Zijn Vader als Liefde? Het is een bevrijdingsoperatie, een 
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grote Exodus: de schepping bevrijden uit de slavernij van de Zonde, het 

oordeel van de aanklager over God en Zijn schepping, en de dood. We 

mogen de schepping door de woestijn leiden naar het glorierijke oordeel 

van God: ‘jij bent een fijn oord.’ Ik wil wonen in jullie kuip.  

Lied van Ruth (door Stef Bos): een heiden die er voor koos om met 

haar schoonmoeder Naomi mee te gaan. Ze werd daardoor vruchtbare 

aarde  waarin letterlijk Jezus gestalte zou krijgen: ze zit in Zijn 

geslachtslijn.  

Vrije keus 

Hoor en zie het vleesgeworden Woord uit de hemel: de gekruisigde en 

opgestane Jezus. Wat horen we van Hem en wat zien we? God houdt 

woord. Hij is betrouwbaar: Liefde doet pijn (zie kruis) maar baart 

eeuwig leven (zie opstanding). Je hoeft niet mee te werken: Naomi 

dwong Ruth ook niet. Ruth moest zelf de keus maken: zij moest de 

kosten afwegen tegen de baten. God dwingt niet en dreigt niet met de 

hel. Hij is een God van beloning (Heb 11:6, 1 Kor 13:3) en niet van straf 

(vgl 1 Kor 3:13).  

Liefde doet pijn (het voelt als kruis) 

Heb de kosten en baten op een rijtje gezet (vgl Fil 3:10-11 en Rom 8:17).  

De kosten: bloed, zweet en tranen. Het baren van leven is na de 

zondeval een pijnlijke, bloedige affaire geworden. Mensen belonen die 

jou schaden. Het voelt als kruisdood: Je laat je voor je gevoel op het 

kruis slaan.     

Liefde baart leven (Het leidt tot opstanding)  

De baten die God (Liefde) belooft: Wie goed doet, God ontmoet. Wie 

Liefde geeft mag Liefde (God) ontvangen.  Je mag de Vader, Zoon en 

Heilige Geest beter leren kennen (Vgl 1 Kor 13).  

(1) Mijn Vader wordt ook jouw Vader: Eeuwig leven  (Joh 17:3)  

(2) Mijn vreugde wordt ook jouw vreugde: Leven baren en Liefde 

ontbinden voor Mijn volk (Joh 15:10-11)  

(3) Mijn Moederliefde is altijd bij je: Niets kan je scheiden van Mijn 

Geest (zeker niet als je leven baart voor de schepping, vgl Rom 8).  

  

En dan heb ik het nog niet over de ultieme beloning gehad uit de laatste 

verzen van de bijbel (Openbaringen  22:12): Ik kom spoedig, en heb 

het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. We mogen 

Hem zien van oog tot oog!  

 



Geen woorden maar 

daden 

 



Matteus 7:12-20  

• Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze 
jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de 
Profeten. 

• Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, 
die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door 
naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de 
poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en 
slechts weinigen weten die te vinden.[Elite troepen: 
FijnWoord ]  

• Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op 
jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. 
Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch 
geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 
Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar 
een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een 
goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, 
evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom 
die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en 
in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun 
vruchten herkennen. 

 



Matteus 7:21-27  

 

• Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het 
koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar 
de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen 
Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam 
geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen 
uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen 
verricht?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie 
nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!” 

• Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan 
vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op 
een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun 
oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle 
kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was 
gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en 
er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas 
man, die zijn huis bouwde op zand. Toen de regen 
neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er 
stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd 
ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne 
over.’ 

 



Jezus uitdaging voor 2025    

• Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad 
die op een berg ligt, kan niet verborgen 

blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem 

vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, 

nee, je zet hem op een standaard, zodat hij 

licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet 

jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij 

jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen 

aan jullie Vader in de hemel. 

 



Moeder en grootmoeder   



Beloften van Jezus    

• Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden 
aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en 

mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem 

wonen. (Joh 14:23)  

• Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 
geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van 

mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 

Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te 

geven. (Joh 15:10-11) 

 



2 Kor 4:7-10 

• Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze 
schat; het moet duidelijk zijn dat onze 
overweldigende kracht niet van onszelf komt, 
maar van God. 

• We worden van alle kanten belaagd, maar raken 
niet in het nauw. 

• We worden aan het twijfelen gebracht, maar 
raken niet vertwijfeld.  

• We worden vervolgd, maar worden niet in de 
steek gelaten.  

• We worden geveld, maar gaan niet te gronde.  

• We dragen in ons bestaan altijd het sterven van 
Jezus met ons mee, opdat ook het leven van 
Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.  



Eén woord: Liefde 

Je bent een fijn oord   

 
 



Kennen en handelen    (1 Kor 

13:11-13)  

• Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht 
ik als een kind, redeneerde ik als een kind.  

• Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter 
me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een 

raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. 

Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 

volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

• Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde.  



Horen  

Instemmen 

=Handelen 
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Horen en handelen als het 

goede leven     

 
Jacobus 1:23-25 

 

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg,  

u moet wat u gehoord hebt ook doen. 

 

Want wie de boodschap hoort maar er niets mee 

doet,  

is als iemand die het gezicht waarmee hij is 

geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet 

zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij 

vergeten hoe hij eruitzag.  

 

Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte 

wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, 

niet als iemand die hoort en vergeet,  

maar als iemand die ernaar handelt – hem valt 

geluk ten deel, juist in wat hij doet.  
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Belichaamde 

Woord   

 

God: Schepper 

Oord: 

schepping  

Zijn Geest bevrucht onze geest   

 

 

 

Zijn leven baren met ons lichaam    

 

   

God wilde niet  

 

zonder ons  

 

de schepping 

(zijn kuip) 

vullen met 

Zijn 

glorierijke 

liefde  

Zijn onderneming: Uw koninkrijk 

kome 
 



Lied van Ruth als 

overgrootmoeder van Jezus  

• Hoor en zie het vleesgeworden Woord: de gekruisigde en 
opgestane Jezus  

• God houdt woord: Liefde doet pijn maar baart eeuwig leven 

• Doe je mee aan Mijn bevrijdingsonderneming? De keus is aan jou!  

• Tel uit je Kosten: Bloed, zweet en tranen   
• Baren van leven en het binden van de aanklager voelt als (kruis)dood 

• Mensen belonen die jou niet waarderen     

• Zijn belofte: Wie goed, God ontmoet      
• 1. Mijn Vader wordt ook jouw Vader      

• 2. Mijn vreugde wordt ook jouw vreugde 

• 3. Mijn Moederliefde is altijd bij je: Niets kan je scheiden van Mijn 
Geest    

 

• Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar 
zijn daden (openb 22:12). 


